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KARDEŞLİK BİRLİKTE DAYANMAYI 
GEREKTİRİR 


ö n sı ” a m . 
la Zİ Sali ELİN öz Sİ pa Şİ öl sal EEE SİNE 


Grv) Şazi sl 5 Ğİ Yİ gl iğ A yi Gl İŞE İyi ŞE 


Yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenler, sizin de 
başınıza gelmeden cennete 
gireceğinizi mi sandınız? Peygamber ve onunla beraber 
mü'minler, “Allah'ın yardımı 
ne zaman?” diyecek kadar darlığa ve zorluğa uğramışlar 
ve sarsılmışlardı. 
İyi bilin ki, Allah'ın yardımı pek yakındır. 


(el -BAKARA: 214) 





YETİM KARDEŞLERİMİZE KARŞI 
TAVRIMIZ ESİRGEYİCİ OLMALIDIR 


i . ni İL çil Mİ dai, 2” .. a 
KAN âlüş All; gi asel Öğ İl EE İL... 


vw“ . me mi Ga b . 
Gere) EKE Say a ÖN ERE A ELA ŞİŞ çekle 


MN Bir de sana yetimleri soruyorlar. De ki: “Onların 
durumlarını düzeltmek hayırlıdır. Eğer onlara karışıp 
(birlikte yaşar)sanız (sakıncası yok). (Onlar da) sizin 
kardeşlerinizdir. Allah, bozguncuyu yapıcı olandan ayırır. 
Allah, dileseydi sizi zora sokardı. 
Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet 
sahibidir. 


(el-BAKARA: 220) 





MUHABBETİMİZİN KAYNAĞI 
ALLAHTIR! 


Lay lll ali iğ İİ HİZİ ge Bi GİR al Eks İyi 1,8 Yü Ji İşli 


Goo) öle SİZİ Gİ İN iğ SANS e Gİ ŞEN ge zl e gi 


Hep birlikte Allah'ın ipine (Kur'an'a) sımsıkı sarılın. 
Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini 
hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de O, 
kalplerinizi birleştirmişti. İşte O'nun bu nimeti sayesinde 
kardeşler olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam 
kenarında idiniz de O sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah 
size âyetlerini 
böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz. 


(ÂL-İ İMRÂN: 103) 





GÜCÜMÜZ ALLAHTAN GELİYOR ! 
vaa a pll Şİ g8 KİNE 0 Şİ ÇE Yk gön öl 


Cora) öyleki JEŞEİĞ JE 


Allah size yardım ederse, sizi yenecek yoktur. Eğer sizi 
yardımsız bırakırsa, ondan sonra size kim yardım edebilir? 
Mü'minler, ancak Allah'a tevekkül etsinler. 


(ÂL-İ İMRÂN: 160) 





KARDEŞLER ARASINDA YARIŞMAK 
ÖNEMLİDİR. AMA HAYIRDA! 


e g Ea Ni Pe yi rd İzini Ni ir e 
Ce) lğali İyi 3 all öl all 1 iş öllaliş 3Yİ e İş Ya iğ gl e işl... 


.... İyilik ve takva (Allah'a karşı gelmekten sakınma) üzere 
yardımlaşın. 
Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a 
karşı gelmekten sakının. 
Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. 


(el-MÂİDE :2) 





DİN KARDEŞLİĞİ KAN 
KARDEŞLİĞİNDEN ÖNCE GELİR 


” da ek De ei si 
Aİ 545 ölesi İZ ZAİN iyisi öl AI lg 820 (yi Yİ Geli ği 


Çer) AİN eh BEİ pa 
g5 


Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ederlerse, 
babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. İçinizden 
kim onları dost edinirse, işte onlar, zalimlerin ta 
kendileridir. 


(et-TEVBE: 23) 





ÇAĞIN MUHACİRLERİNE KARŞI ENSAR 
OLABİLMEK KARDEŞLİĞİN TEZAHÜR 
ŞEKLİDİR! 


ki EĞİ paşa lele halal Val kl al ee a eşi öp yal ela! şia kl öl 
Viz EŞİ yi Şa öy 8 ey e Yö Kİ sb gi 
Kv) ni Öylkğ küş Ali le şi eği 


İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, 
canlarıyla cihad edenler ve (muhacirleri) barındırıp 
(onlara) yardım edenler var ya, işte onlar birbirlerinin 
velileridir. İman edip hicret etmeyenlere gelince, hicret 
edinceye kadar, onların velayetleri size ait değildir. Eğer 
din konusunda sizden yardım isterlerse, sizinle aralarında 
sözleşme bulunan bir kavme karşı olmadıkça, yardım 
etmek üzerinize borçtur. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla 
görendir. 


(el-ENFÂL: 72) 





DÜNYADA FİTNE VE FESAT 
ÇIKMAMASI İÇİN DAYANIŞMA! 


p 77 iy, . | 
Çor) 5,3 Biji şeğYi b GSS işledi Vİ, gal AĞİYİ Adn İypk$ sali 


İnkâr edenler de birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunların 
gereğini yapmazsanız, 
yeryüzünde bir karışıklık ve büyük bir bozulma olur. 


(el-ENFÂL : 73) 





GERÇEK MÜMİNLERDEN OLMAK İÇİN 
DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA! 


Pu ” © Ty — N ş 5 i İ 14 > I ,E 
ei G- daki e el yi gl all al e b İylalğ İyielaği İzi Sadi 


-, Yi PE Pa 
(va) Ka öğ özak 


İman edip hicret eden ve Allah yolunda cihad edenler ve 
(muhacirleri) barındırıp 
(onlara) yardım edenler var ya; işte onlar gerçek 
mü'minlerdir. 
Onlar için bir bağışlanma ve bol bir rızık vardır. 


(el-ENFÂL: 74) 





DİN UĞRUNDA YARDIMLAŞMA EN 
KUTSAL GÖREV 


DE BS İĞ dl ili Şa Gül güya Sİ veee İĞ LAS dl ia 18 İş öl ği 


i i - li İİ e Om İ Ma Z iel 
gaye İşl sağl 8 lal Şal Bağl dslle Ers) ee EE iye kille sila a 


Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Nasıl ki 
Meryem oğlu İsa da havarilere, 
“Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimdir?” demişti. 
Havariler de, 
“Biz Allah'ın yardımcılarıyız” demişlerdi. Bunun üzerine 
İsrailoğullarından bir kesim inanmış, bir kesim de inkâr 
etmişti. Nihayet biz inananları, düşmanlarına 
karşı destekledik. Böylece üstün geldiler. 


(es-SAFF: 14) 





BELA VE CEZAYI CELBETMEMEK İÇİN 


OYLE Eğ a Yal İk e lağlğ gSülelğ GSİEİŞ SİĞİL 6 
U ! r A 
1 iğ $E İİ ae ali dl ga Şİ ES Giy aş Üs 


L b 
Cr) öp GAİN çi Yağ ea 


De ki: “Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, 
eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, kesada 
uğramasından korktuğunuz bir ticaret ve beğendiğiniz 
meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve O'nun 
yolunda cihattan daha sevgili ise, artık Allah'ın emri 
gelinceye kadar bekleyin! Allah, fasık topluluğu doğru yola 
erdirmez.” 


(et-TEVBE: 24) 





KARDEŞ OLMAK KARDEŞLERİN 
ARASINI BULMAYI GEREKTİRİR 


Şİ Şİİ yi V Ja Kağar Dağa ll e Gs ga öl öl 


Ça) özle AZN E.A adl 81 la İRİ Lağiğ AL SAĞ İd Aİ İli ZE 


Eger inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa 
aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa, 
Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa 

karşı savaşın. Eğer (Allah'ın emrine) dönerse, artık 
aralarını adaletle düzeltin ve (onlara) adaletli davranın. 

Çünkü Allah, adaletli davrananları sever. 


(el-HUCURAT: 9) 





MÜMİN OLMAK KARDEŞ OLMAKTIR! 
( JO İl ali ir İİ EE yele öğ YERE EĞİ 


Mü'minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin 
arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size 
merhamet edilsin. 


(el-HUCURAT: 10) 





KARDEŞ OLMAK ZANDA İ 
BULUNMAMAYI VE GIYBET ETMEMEYİ 
GEREKTIRIR 


Lai 5 dak 8lü YÜ İyİ Viz 231 aş ÖL 3 ya 18 İyi İşi öl ği 


O SE dil aa iy iŞ işa Sİ Ez as esl İş il asik 


Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü 
zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve 
mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini 

yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten 
hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz! Allah'a karşı 
gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul 
edendir, çok merhamet edendir. 


(el-HUCURAT: 12) 





KARDEŞLER ARALARINDA ÜSTÜNLÜK 
TAKVAYA GÖREDİR 





dil iie Kİ öl İallazi İliş AA alaz âli 83 ba SİZ Öİ ili İÇ 


(ır) Ka Mi dil ÖN Lü 


Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden 
yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve 
kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O'na 
karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah 
hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. 


(el-HUCURAT: 13) 





KARDEŞLİK, İRTİHAL EDEN GEÇMİŞ 
KARDEŞLERİMİZE KARŞI VEFALI 
DAVRANMAYI GEREKTİRİR 


Bagli gi AE Ya ül Üy elk İŞE Vİ yal LZ Öyİyüğ gala e YE Geli 


ii Mz AĞI İğ dal ill iz 


Onlardan sonra gelenler ise şöyle derler: “Ey Rabbimiz! 
Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. 
Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma! Ey 

Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok 
merhametlisin.” 


(el-HAŞR: 10) 





İMAN KARDEŞLİĞİ DİNİN KARŞISINDA 
YER ALAN KİMSELERE KARŞI 
MESAFELİ DURMAYI VE TAVIR ALMAYI 
GEREKTİRİR 


Ğİ 3İ ŞA2Ğİ NİS İz İydüğ İLE a öy Yİ eği il öyleki ü IE Y 


” 1 ri 
deri... pimli pl pisi 


Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun, 
babaları, oğulları, kardeşleri 
yahut kendi soy-sopları olsalar bile, Allah'a ve 
peygamberine düşman olan kimselere 
sevgi beslediğini göremezsin..... 


(el-MÜCÂDELE; 22) 





KARDEŞLİK HAKKI TAVSİYE ETMEYİ 
GEREKTİRİR 


ği i z ir 'i p um iğ n. a 
MİL İşl 3 İşl ili Yİ ep pl çal öLaYİ Ola) yasi 
Ch zl r " leş gal li 


1,2. Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir. 
3. Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler, birbirlerine 
hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler 
başka (Onlar ziyanda değillerdir). 


(ASIR SURESİ) 





KARDEŞLİK, MERHAMETLEŞME, 
YARDIMLAŞMA VE ZORLUK GUNU 
BIRLIKTE DIRENEBİLMEKTİR. 


(esma İZ daa) La gazi b lll Şi dor) Ezaş «ela Çer azal İğ sl la 


b ı - Li », “ 
Çev) öl el ll la lal Aİ a ls p Ghğyabi, Suha Şi 


12. “...Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin? 13. O 
tutsak bir boynu çözmek (köle azat etmektir. 14,15,16. 
Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan 
bir yetimi, yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır. 

17, 18. Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı 
tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye 
edenlerden olanlar var ya, işte onlar Ahiret mutluluğuna 
erenlerdir. 


(BELED 12-17) 





KARDEŞLİK BAĞIŞLAMAYI VE 
HOŞGÖRÜYÜ GEREKTİRİR 


Çor) GİS İĞ öl gebe (Blg Ba Yİ JE öy kaş gil ŞAŞI Sez 


Rahman'ın kulları, yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen 
kimselerdir. 
Cahiller onlara laf attıkları zaman, “selâm!” der (geçer)ler. 


(FURKAN: 63) 





KARDEŞLİK, KARDEŞİNE KAŞRI 
ÖFKEYİ YUTMAYI GEREKTİRİR 


E a av 5 Gi e — “ij y 
yi EE Aİ Şİ e İçilaliğ İk İpe bl SİZ «Zal İSİN b Ön ei 
(iri) 


Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, 
öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah, iyilik 
edenleri sever. 


(AL-İ İMRAN: 134) 





KARDEŞLİK KÖTÜLÜĞÜ İYİLİKLE 
SAVMAYI GEREKTİRİR 


ari Eği ye İla nı ra il - - > sağ AL. 1 Ky ri N İ 
(s1) Oyüüi gali eğ Lİ ins, Oyna İyi Lü ya gal öğ ei 
pr 3 


İşte onların, sabredip kötülüğü iyilikle savmaları ve 
kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda 
harcamaları karşılığında, mükfatları kendilerine iki kez 

verilecektir.” 


(KASAS: 54) 





KARDEŞLİK SELAMLAŞMAYLİLİŞKİYİ 
DİRİ TUTMAYI GEREKTİRİR 


Ter iz kii e 1 ez ei le 
YE iç ŞE EOS al öl lay yle a İşi im sia İğ 


Size bir selâm verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya 
aynı selâmla karşılık verin. Şüphesiz Allah, her şeyin 
hesabını gereği gibi yapandır. 


(en-NİSÂ : 86) 





KARDEŞLİK ZÜLME DÜŞMÜŞ OLANI 
(ONUN LEHİNE OLMAK ÜZERE) 
DESTEK OLMAMAYI GEREKTİRİR 


Çivrb öyylal Yİ ŞİŞİ ia al 03 ya 30 ağ ŞEN 2 Ez yle gil LES Vi 





Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. 
Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım 
da edilmez.” 


(HUD: 113) 





KARDEŞLİK, DOST SEÇİMİNDE 
HASSAS OLMAYI GEREKTİRİR 


i li gr. , n az yi 4 si i NE e 
Als Ol Öydz öİ Epa İl 045 iye AİZİŞİ 5 İSİ yl Y lal edi ği G 
Gr)leya Gale pi SE 


Ey iman edenler! Mü'minleri bırakıp da kâfirleri dost 
edinmeyin. Kendi aleyhinize 
Allah'a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? 


(NİSA: 144) 





KARDEŞLİK, KARDEŞİNE NASİHATTA 
BULUNMAYI GEREKTİRİR 


ZAİN 8 öy oya Öyle GAİN LO diş İSİ ki, İş 
Ge) öŞAlİLİN da dsğ 
# 


Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men 
eden bir topluluk bulunsun. Işte kurtuluşa erenler onlardır. 


(AL-İ İMRAN:104) 





KARDEŞLİK, KARDEŞİNE NASİHATTA 
BULUNMAYI GEREKTİRİR 


Aİ Sl iş all öyeğiz SELİ v2 öğ Oy, Od ll SESİ Şİ 25 çi 


Çe ÖZLÜ SALSİZ Oyla AİN öğe İNE İSİ Sİ 


Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği 
emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. 
Kitap ehli de inansalardı elbette kendileri için hayırlı 
olurdu. Onlardan iman edenler de var. Ama pek çoğu fasık 
kimselerdir. 


(AL-İ İMRAN: 110) 





KARDEŞLİK DAYANIŞMADIR 
re) öy İİ a ayi yeğ a2 şi Ge 


Ey iman edenler! Sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı 
geçin. (Cihat için) hazırlıklı ve uyanık olun ve Allah'a karşı 
gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. 


(AL-İ İMRAN: 200) 





KARDEŞLİK DOSTLUKTUR, 
VELAYETTİR 
ill Üyüzllğ po yP OH öyazle yiz ek BİŞİ sp laki EMRİN Öyleki) 
G0) 535 Saye a Bl giz Gel Üy 3 Öyle ESEN Oy 


Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar birbirlerinin 
dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı 
dosdoğru kılar, zekâtı verirler. Allah'a ve Resülüne itaat 
ederler. İşte bunlara Allan merhamet edecektir. Şüphesiz 
Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. 


(TEVBE: 71) 





DARDA KALAN BİR KARDEŞE VERİLEN 
BORÇ KARDEŞLİĞİN BİR GEREĞİDİR 


53 Ül a elde EE ğe ül ei Şi La 


(ras) ÖŞAZSİ azlığ İliği ai lg 


Kimdir Allah'a güzel bir borç verecek o kimse ki, Allah da o 
borcu kendisine kat kat ödesin. (Rızkı) Allah daraltır ve 
genişletir. Ancak O'na döndürüleceksiniz. 


(BAKARA: 245) 





DİĞERGAMLIK/İSAR KARDEŞLİĞİN 
ZİRVE BİR HALİDİR 


BN > 2 yar vu İL a İs ir ka ği Bi e A li ez. e 
İyiyi LE AZİZ daye b yl Yğ gil zil a Öyle öşl e Olaş Yİ Zİ 338 geli 


& pi a pe T » m ri 7 , > Ee 7” ” ri > n 
Ci) üzel ga Sall a Zİ dd pkrlai pili kil ŞE öğ 
# a ar 


Onlardan (muhacirlerden) önce o yurda (Medine'ye) 
yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar, 
hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı 
içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece 
ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih 
ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, 
işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. 


(HAŞR: 9) 





KARDEŞLİK HÜSN-Ü ZANDA 
BULUNMAYI GEREKTİRİR 


—< ik. * ir Ny a e 
Çer) İz li la İl EE gk Elekli Öşlak ll Sb ala 3 Vİ 


Bu iftirayı işittiğiniz zaman, iman eden erkek ve kadınlar, 
kendi (din kardeş)leri hakkında iyi zan besleyip de, “Bu, 
apaçık bir iftiradır” deselerdi ya! 


(NUR:12) 





KARDEŞLİK, EMANETE RİAYET ETMEYİ 
VE SÖZÜNDE DURMAYI GEREKTİRİR 


(a) öl çal ÇİY ça eliz 
Yine onlar ki, emanetlerine ve verdikleri sözlere riâyet 


ederler. 


(MÜMİNÜN: 8) 





KARDEŞLİK ADALETLE MUAMELE 
ETMEYİ GEREKTİRİR 


Ks adl ÖL JASİŞ AE Gİ ÇAN öğ şia Big Şİİ İL AY İŞE Öç öz4iş al Ğİ 
Ço) ağ A, ÖNE al Öl aş Sİzeğ 


Allah, size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve 
insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle 
hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne 
güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah, hakkıyla işitendir, 
hakkıyla görendir. 


(NİSA: 58) 





KARDEŞLİK ADALETLE MUAMELE 
ETMEYİ GEREKTİRİR 


İydazi yla Yİ 2 eği SİLE ça, Ya ela, ŞE a ipe 1,8 İyi Gel GE 
Ca) öşlami aş AE dl Öl 1 EŞ İİ Di şa 


Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, 
adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan 
kininiz, sakın ha sizi adaletsizliğe itmesin. Âdil olun. Bu, 
Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah'a 
karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan 
hakkıyla haberdardır. 


(MAİDE; 8) 





KARDEŞLİK, KÜÇÜK GÖRMEMEYİ 
GEREKTİRİR. 


Ga) yl JE LE Yal Olea NV esl LE kad İş 


“Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve 
yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü Allah, hiçbir 
kibirleneni, övüngeni sevmez.” 


(LOKMAN: 16) 





KARDEŞLİĞİ BOZMAMAK İÇİN GÜZEL 
KONUŞMAK ELZEMDİR! 


kö ys gl 


Çer İĞ OLİN öS ğa Al İN 


Kullarıma söyle: (İnsanlara karşı) en güzel sözü söylesinler. 
Çünkü şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık 
bir düşmanıdır. 


(İSRA: 53) 





KARDEŞLİK, BEDEN DİLİYLE DE OLSA 
KARDEŞİNİ RENCİDE ETMEMEYİ 
GEREKTİR! 


5d j4 j5 
İnsanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden 


her kişinin vay hâline! 


(HÜMEZE: 1) 





İFTİRA, KARDEŞLİĞE VURULAN EN 
BÜYÜK BİR DARBEDİR 


Li . a Lü ” , . |. . . Eş 
Çer) öl SE İş İŞİN a hai ELİN Yİ ALİN Öyürğ geli öl 


İffetli ve (haklarında uydurulan kötülüklerden) habersiz 
mü'min kadınlara zina isnat edenler, gerçekten dünya ve 
ahirette lânetlenmişlerdir. Onlara çok büyük bir azap 
vardır. 


(NUR: 23) 





KARDEŞİNDE OLAN MEZİYETE HASET 
ETMEMELİDİR 


ÇGŞİEE LAR A bağ 


Haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah 
aydınlığının Rabbine sığınırım. 


(FELAK: 5) 





MÜMİNİN MÜ'MİNE CANI HARAMDIR 





agla ça AN gişe öğe az ağa İli az 
# 


dar la kE / £ GE l dsl) 


Kim bir mü'mini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedi 
kalacağı cehennemdir. Allah, ona gazap etmiş, lânet etmiş 
ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. 


(NİSA: 93) 





MUMININ MU'MİINE IRZI HARAMDIR 
Ger) Ma lğş EMER İl Vi 
Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve 


çok kötü bir yoldur. 
(İSRA: 32) 





KARDEŞİNİ KÜÇÜK GÖRME ! ONU 
KÖTÜ LAKAPLAR VERME! 


ik 43 ya 3 İŞ şia İNİŞİ İİ LE eğ a dl a Yi eğ 
E |; 4 yü e er ei İT eni rğa ger ge İİ 
düz OlaşYI ağ öğLl E2Yİ e İY lal Y3 Lİ ll Vİ öy ak EŞ O 


Gu) özell ŞA GEL çi 
# 


Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. 
Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer 
kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha 
iyidirler. Birbirinizi karalamayın, birbirinizi (kötü) lakaplarla 
çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır! 
Kim de tövbe etmezse, işte onlar zâlimlerin ta kendileridir. 





(HUCURAT: 11) KARDEŞİNE KARŞI 
ÖNYARIGILI OLMA! 


Bİ Gali Yİ 16 ez a şe BU gal ii 


Ga) ğa İla Şİ 


Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınız zaman, 
gerekli araştırmayı yapın. 
Size selâm veren kimseye, dünya hayatının geçici 
menfaatine (ganimete) göz dikerek, 
“Sen mü'min değilsin” demeyıin.... 


(Nisa: 94) 





KARDEŞİN HAKKINDA SANA 
GETİRİLEN HABERİ TETKİK ETMEDEN 
HAKKINDA KARAR VERME! 


DİŞE Gİ İyiyna Öİ İyİ Çap lü SEE ÖL gl ği 


o) özal il Şe iy 


Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, 
bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman 
olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. 


(HUCURAT: 6) 





KARDEŞİNE KARŞI AFFEDİCİ OL VE 
ONA KARŞI GÜZEL KONUŞ! 


a Yl e MN ŞA ŞAL AN 
Gere) el öğe AZ zl ii iLe iye Ze öğ öy İŞ 


Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden gönül kırma gelen 
bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah, her bakımdan sınırsız 
zengindir, halimdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir). 


(Bakara: 263) 





MÜMİN KARDEŞİN DIŞINDAKİLERDEN 
SIRDAŞ EDİNME 


iye İZLİ iş 18 çin ay YE Sİ V 208 ye ap ys Vga gl 


rd Li ta İl gö e j â wi E LE 
(ora) Özlük 415 Öl esli Sİ ÜZE ASİ gaye ça bağ şal 


Ey iman edenler! Sizden olmayanlardan hiçbir sırdaş 
edinmeyin. 
Onlar size fenalık etmekten asla geri kalmazlar. Hep 
sıkıntıya düşmenizi isterler. 
Onların kinleri konuşmalarından apaçık ortaya çıkmıştır. 
Kalplerinde gizledikleri ise 
daha büyüktür. Eğer düşünürseniz size âyetleri açıkladık. 


(Al-i İmran: 118) 





KARDEŞİNE TEMBELLİK AŞILAMA! 
İMANA DAYALI KARDEŞLİĞİN 
DEĞERİNİ UNUTMA! 


Cora) öpzeği 588 Ol ÖYLEYİ Aİ İyi Ya hgs Ya 


Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer (gerçekten) iman etmiş 
kimseler iseniz 
üstün olan sizlersiniz. 


(Al-i İmran: 139) 





KARDEŞİNE GEREKTİĞİNDE 
DANIŞMASINI BİL! 


yakla AE BÜ GE ya İşi İZİN İğ ÜL Şİ) Şİ ERİ ge Pİ 
Gisa) EŞLİ EE al ğa Je (58 ize BE Yİ gal öz $şİ 


Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak 
davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin 
etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar 

için Allah'tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla 
müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık 
Allah'a tevekkül et, (ona dayanıp güven). Şüphesiz Allah, 
tevekkül edenleri sever. 


(Al-i İmran: 159) 





HAKİKİ KARDEŞLİK AHİRETTE DEVAM 
EDEN KARDEŞLİKTİR 


AŞ AŞ Önür deli ÖREN Se gel Aİ GRİ öl ga İŞ İş Şiş abi ala yaz 


N Ty MN a. 
Gen) Mig ği İm ügekeliş 


Kim Allah'a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar, 

Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, 

sıddiklarla, şehidlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. 
Bunlar ne güzel arkadaştır. 


(Nisa: 69) 





GERÇEK DOSTLUK TAKVA ÜZERE 
OLURSA KIYAMETTE FAYDA 
VERECEKTİR! 


O gün Allah'a karşı gelmekten sakınanlar dışında, dostlar 


birbirine düşman olurlar. 


(Zuhruf: 67) 





DARDA KALAN KARDEŞİNİN MUTLAKA 
YARDIMINA KOŞMALISIN! 


LE) Öğle öl Ğİ #LzRİŞ EŞİ Ga Özak dak 2 Aİ İl as gp ÖİV Sİ az 


şi ri ii PE. a rd öze gi Ni LE ME 
Ce) lğnli 143 all öl adil (iş ölaliş 3Yİ e İş Ya iğ İl ŞE işl... 


Size ne oluyor da, Allah yolunda ve, “Ey Rabbimiz! Bizleri 
halkı zalim olan şu memleketten çıkar, katından bize bir 
dost ver, bize katından bir yardımcı ver” diye yalvarıp 
duran zayıf ve zavallı erkekler, kadınlar ve çocukların 
uğrunda savaşa çıkmıyorsunuz? 


(Nisa: 75) 





HAYIRLI İŞLERDE KARDEŞİNE DAİMA 
YARDIMCI OLMALISIN! 


> Mü e a | m a e e Myers ri 

m Er er rr LR, der ir , il z z re er ANE ğe Ür 

a AS Aİ eğ ii ABLA ARAŞ ağla al ği ABLA Akağ a 
Çe) eek İS ŞE İS; 


Kim güzel bir (işte) aracılık ederse, ona o işin sevabından 
bir pay vardır. Kim de kötü bir (işte) aracılık ederse, ona da 
o kötülükten bir pay vardır. Allah'ın her şeye gücü yeter. 


(NİSA: 85) 


